
 

 

 

                     

Diepenbeek, half mei, 2025 

Beste vrienden van ORPER vzw, 
 
Sinds 15 april zijn wij, Anny Steegmans en ik, weer terug van ons jaarlijks bezoek aan 
ORPER- Kinshasa. Dit bezoek heeft tot doel om te kijken of de door jullie aangeboden 
financiële middelen, alsook materialen allerhande, goed terecht komen en om mee te 
helpen. Ook dit jaar werden we weer zeer warm onthaald door de mensen en zeker ook door 
de kinderen van ORPER-Kinshasa. 
  
Er is echter ook onmiddellijk slecht nieuws te melden. Door de zeer onstabiele politieke 
situatie in Congo en de corrupte mensen aan het beleid, komen er jaar na jaar vele 
straatkinderen bij. Dit heeft als resultaat dat ons en jullie goed werk meer en meer 
broodnodig is in Kinshasa.  
Eén van de constante projecten die voortvloeien uit jullie schenkingen is het Centre Mobile. 
Klein woordje uitleg : dit is een ambulance die bemand wordt door een team van ORPER 
(een chauffeur, een verpleegster en een opvoeder). Dit Centre Mobile rijdt dagelijks langs 
meerdere plaatsen in Kinshasa waar straatkinderen leven. Waar nodig voorzien zij deze 
kinderen van medische hulp en de opvoeder ( Papa Georges) geeft sensibilisering aan de 
adolescenten i.v.m.  o.a. SOA’s en dergelijke. Ook worden er door het Centre Mobile 
regelmatig kinderen meegenomen naar de huizen van ORPER, indien deze kinderen er zelf 
om vragen en er plaats voor hen is in de huizen.  
Een ander aspect van de problemen van straatkinderen is dat zij geen toegang hebben tot 
de reguliere gezondheidszorg in Kinshasa, voor zover die al bestaat.  
Een voorbeeld is het verhaal van Donat, een jongen wiens voet overreden is door een auto 
met een verschrikkelijk letsel als gevolg. Hij werd geweigerd in de ziekenhuizen omdat hij 
een straatkind is en geen geld heeft. Het verplegend personeel van ORPER heeft in dit geval 
een operatie uitgevoerd die normaal gezien zou moeten gebeuren door een chirurg. Dit om 
aan te tonen voor welke situaties het personeel van ORPER allemaal komt te staan en zelf 
oplossingen voor zoekt. 
Wat mij dit bezoek ook zeker bijgebleven is, is het bijwonen van besnijdenissen van diverse 
straatkinderen. Deze worden uitgevoerd omwille van vooral hygiënische en ook culturele 
redenen en dit ook weer gewoon door het verplegend personeel. Ter illustratie hoe 
uiteenlopend hun werk wel is. 
Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven al konden lezen, zijn de resultaten na een jarenlang 
verblijf in de huizen en de daarbij horende opvoeding en onderwijsvoorzieningen zeer 
positief.  

    

 

 

Straatkinderen Kinshasa 



Verder willen we ook graag melden dat een gedeelte van het meisjeshuis,  genaamd “ Home 
Maman Suzanne”, een volledige renovatie heeft ondergaan. Deze renovatie is volledig tot 
stand gekomen door gelden van ORPER-Diepenbeek. Dit wil dus zeggen : door donaties 
van jullie, waarvoor onze dank. Uit dankbaarheid hebben de mensen van ORPER-Kinshasa 
dit gedeelte nu een nieuwe naam gegeven. Met veel trots mogen wij melden dat deze 
vleugel nu “ Batiment Maman Anny Steegmans “ heet, natuurlijk genoemd naar onze 
voorzitster Anny. Dit natuurlijk omdat zij zich al zeer veel jaren (sedert 1988) belangeloos en 
met een ongelofelijk enthousiasme inzet voor ORPER vzw. 
Vrijdag 11 april was het Internationale Dag van het Straatkind. Deze dag werd er veel 
gezongen en gedanst door de kinderen uit de huizen. Dit optreden werd volledig uitgewerkt 
door de kinderen zelf en was zeer ontroerend om te zien.  
 

   
 
Ook hebben we dit jaar veel meegedraaid in de huizen en gespeeld, geknutseld en ons 
allerhande bezig gehouden met de kinderen. De meeste kennen ons al van eerdere 
bezoeken en ze vinden het dan ook zeer leuk dat wij met hen bezig zijn. Sommige van de 
kleinsten blijven liefst uren op onze schoot zitten : zij zoeken genegenheid. 
Er is zoveel om te vertellen over ons bezoek dat het simpelweg niet in een nieuwsbrief is 
samen te vatten. 
Tenslotte willen we jullie graag uitnodigen op ons jaarlijks tuinfeest t.v.v. ORPER-
Diepenbeek. Dit gaat dit jaar door op 26/27 juli. Adres is opnieuw de hoeve en de tuin van 
Stijn en Kathleen in de Alfons Jeurissenstraat 77 te Diepenbeek. Het concept is hetzelfde als 
de voorbije jaren. Zo zijn er oude volksspelen, een winkeltje met geknutselde werkjes , een 
“altijd prijs”-tombola, een leuke bar met allerhande drankjes en cocktails. Natuurlijk kan je 
ook dit jaar weer zelf je pizza samenstellen die professioneel  gebakken wordt door Stijn in 
zijn traditionele houtoven. Kortom, één groot gezellig samenzijn. 
 
Wij danken jullie allen voor jullie trouwe steun, betrokkenheid en meeleven met de 
straatkinderen van ORPER in Kinshasa. 

Marijke Peumans,                 
Ondervoorzitter van vzw ORPER 
 
 
 
Steunen kan :  Giften met fiscaal attest : BE66-7380-3734- 7143  
                                       Kontinenten vzw 

Mededeling : Rijksregisternummer, ORPER vzw  
 
  Giften zonder fiscaal attest : BE70-0882-5555-9225 Bic-code : GKCCBEBB 
  Mededeling : ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa 
 
Belangrijk : Willen de mensen die storten via Kontinenten hun naam en voornaam correct vermelden zoals op de identiteitskaart, dit voor 
het opmaken van een fiscaal attest. Bedankt. 

Rotary Hoogstraten-Kempen 


